Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat.

Houtzagerij Middelhoven. (52)

Nadat molen de Veldvlieger, genoemd naar een
soort duif, was omgebouwd tot balkenzager, is
hij in 1789 verkocht aan houthandelaar Hendrik
Stadlander. Hij kocht deze molen samen met
molen de Bijl. Die lag even ten westen van de
Veldvlieger. Stadlander begon de houthandel in
1774 met aankoop van de Jonge Kat, die stond
op het eiland in de Voorzaan. In 1786 kocht hij
zijn tweede molen, bovenkruier de Hoop,
bijgenaamd het rasphuis. Na aankoop van de
Veldvlieger deed hij de jonge Kat van de hand.
Kort na 1800 stierf Stadlander.

Zijn weduwe Antje van Eys stichtte in 1804
samen met haar  schoonzoon, Jacob
Middelhoven de houtzagerij Stadlander en
Middelhoven. Het bedrijf lag op een terrein tegen
de Gouw aan. In het verlengde van het Molenpad
grenzend hieraan lag een weiland. Dat stond
bekend onder de naam Het land van
Middelhoven. Na haar overlijden in 1820 wordt
het bedrijf voortgezet door de familie
Middelhoven. Acht jaar later werd paltrokmolen
de Zalm aangekocht. In 1872 vond de eerste
vernieuwing plaats en werd de Veldvlieger voor
de sloop verkocht. Op het terrein werd een
stoomzagerij gebouwd die de zelfde naam kreeg.
In 1870 verloor het bedrijf molen de Bijl door
brand, die werd niet vervangen. De zagerij
raakte in 1894 door onbekende oorzaak in
brand. Dankzij de hulp van brandweer en
omstanders bleven de grote schuren bespaard.

De zagerij werd herbouwd en beter ingericht dan
de oude. Dat was ook de reden dat eind 1894
paltrok molen de Zalm van de hand werd
gedaan. Deze laatste windmolen, door storm
zwaar beschadigt, werd in 1898 voor afbraak
verkocht. Stadlander & Middelhoven beschikten
over een eigen balkenhaven in de gouw.
Daarvoor huurde men een stuk in de zeehaven.
In 1926 werden grote stukken land in de
omgeving aangekocht. En de capaciteit van
gezaagd en geimporteerd hout werd vergroot. In
1928 kreeg de firma verkooppunten buiten de
Zaan.

In 1977 verliet de firma na 170 jaar Zaandam
oost. De terreinen en opstallen werden verkocht
aan de gemeente, er werden huizen gebouwd in
straten die werden genoemd naar de
bedrijffsnamen, Stadlander, Middelhoven en
Veldvlieger. Een nieuwe bestemming vond
Middelhoven in Wormerveer. Zoals veel
houthandels ontkwam Middelhoven in 1982 ook
niet aan een fusie en vier jaar later opnieuw. Het
bedrijf bestond in 1991 nog steeds, maar kort
daarna viel het doek van haar bestaan.

De familie Middelhoven heeft nog geruime tijd in de
Oostzijde gewoond, met zicht op het vrije veld. Maar
de villa moest in 1967 plaats maken voor uitbreiding
van de productiebedrijven van Albert Heijn. Later
verhuisde de familie naar de andere kant hoek
Klamperstraat. De leegstaande villa is jaren terug

gekraakt en nog het enige tastbare; voor hoelang.
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Tussen Rosmolenstraat & Oostzijde (53)
De Hoopbrug. (tekst Koos)

Na het
commissionair Jacob de Hoop is er een stichting

overlijden van de Amsterdamse
ontstaan, Fonds de Hoop, die de brug
exploiteerde. Na zijn dood had de van geboorte
Zaandammer in zijn testament vast laten leggen,
dat een groot deel van zijn vermogen moest
worden bestemd voor de vermindering van het

lot der armen en noodlijdenden in Zaandam.

Omdat er behalve een stoompontje, bij het
Ruiterveer in de Westzijde, maar een
oeververbinding was, over de Wilhelminabrug bij
de sluis, opperde het fonds om een kortere
route aan te leggen. Dit om de bevolking de
gelegenheid te geven om van deze route gebruik
te maken.

Fiets en voetgangersbrug.

De beheerders van het fonds lieten in 1881-
1882 een brug bouwen vanaf de Oostzijde,
beginnend tussen café Zaanzicht en de
brandweerpost van kring 3, naar de overkant
van de Zaan. In de Westzijde ter hoogte van het
Cornelispad. Aan de rechterkant van de brug
stonden de gashouders. Deze brug kreeg
uiteraard de naam van de gulle gever; Jacob de
Hoop. De stichting hoopte door tolgelden het

vermogen van het fonds te vergroten. Daarin
slaagden zij wonderwel. Omdat het bedrag niet
toereikend was, stelde men voor om er een
tolbrug van te maken. Want het verkorte de
route naar de overkant en dat mocht best wat
kosten. De voetgangers betaalden 1 cent, met
kruiwagens 2 centen. Voor de overtocht van
paarden en koeien moest 2 % cent worden
betaald. Beladen wagens betaalden 12 cent. Net
voor de dubbele houten brugklep, stond een
klein huisje waar de kosten voldaan konden
worden. De brug bleek een aardige
tijdsbesparing voor de voetgangers, maar voor
de scheepvaart was het een onding. Het lag
midden in een bocht en had maar een
doorvaartbreedte van 9 % meter. Vooral
schippers van grote zeilschepen vervloekten de
Hoop brug, die door zijn lengte en smalle
loopopgang ook wel magere brug werd
genoemd Hoewel de twee meter brede brug
alleen voor voetgangers en fietsers bedoeld was,
werd er volop gebruikt van gemaakt. Vooral het
bekende rondje Oostzijde Westzijde, via de dam
en dan over brug van de oude Wilhelminasluis
weer terug. In die tijd had Zaanzicht nog een
terras aan het water en jarenlang stond er een
gietijzer urinoir. Zelfs nog nadat de brug gesloopt
was. De smalle brug die een obstakel was voor
de scheepvaart, werd in 1942 gesloopt, toen de
iets noordelijker gelegen Troelstra brug gereed
was gekomen. Pas na de tweede wereldoorlog
kon de naam in Prins Bernhardbrug worden
veranderd. De naam was tijdens de Duitse
bezetting verboden. Er is in die tijd aan beide
kanten van de Zaan heel wat gesloopt om een
nieuwe betere oeververbinding te maken.



De prins Bernhardbrug. (54)

. De Prins Bernhardbrug is de meest noordelijk
gelegen brug van Zaandam en kende een lange
aanloopfase. Maar het was dan ook een
behoorlijke klus. Opmerkelijker is echter de
totstandkoming van de naamgeving ervan.
Hoewel men in 1938 was begonnen met de
aanleg, kon de brug pas in 1941, midden in de
Tweede Wereldoorlog, geopend worden.
Hierdoor kwam de geplande naamgeving te
vervallen, omdat de Duitsers weinig op hadden
met het Koninklijk Huis.

Nieuwe verbinding.

Tot de komst van de Prins Bernhardbrug was
er maar één fatsoenlijke oeververbinding voor
gemotoriseerd verkeer over de Zaan, de uit
1903 stammende Wilhelminabrug in het
centrum. Weliswaar was er de Julianbrug in
Zaandijk, maar deze lag ver uit de route.
Bovendien was de Wilhelminabrug te smal om
het toegenomen personen- en vrachtverkeer
aan te kunnen. Het was dus in de jaren dertig,
met de snelle opkomst van de auto, een hele
toer om de Zaan over te steken. Dus vond de
gemeente het tijd worden om dit knelpunt te
ontlasten met een nieuwe brug over de Zaan:
de Prins Bernhardbrug.

Voorheen was de oeververbinding een lange
smalle houten brug; de Hoopbrug. Die begon
in het verlengde van de Kopermolenstraat,
langs Zaanzicht en eindigde in de Westzijde. In
1912 kocht de gemeente de brug en zou het
verouderde tolgebruik twee jaar later
afschaffen.

De brug zou er in de loop der jaren niet beter
op worden en werd steeds krakkemikkiger.
Daarop besloot de gemeente de brug te slopen.

Maar door de vertraging bij de bouw aan de
nieuwe brug, bleef deze brug tot 1942
overeind. In 1938 kon door veel bezwaren te
omzeilen, de bouw aan een nieuwe
oeververbinding worden begonnen. Want de
huidige plek had ook nog heel wat voeten in de
aarde; sloop van huizen en onteigeningen.,
leiden tot lange vertragingen.

Maar toen alles op schema lag, zorgde de
komst van de Duitser voor een lange
vertraging. Toch werd de basculebrug, een
knap stukje werk van de Gebr. Klinkenberg uit
Wormerveer, voor het eerst in 1942 open
worden gesteld voor de scheepvaart.

Voor de oorlog lag het plan op tafel om de
brug te vernoemen naar Prins Bernhard, de
echtgenoot van Prinses Juliana. Maar de
Duitsers waren daar niet zo gecharmeerd van.
Dus kozen de Zaankanters een socialist en de
stap van oranje naar rood was zo gemaakt. Dus
werd de brug eerst Troelstrabrug genoemd.
Maar na de bevrijding kwam 35 jarig Prins der
Nederlanden in 1946 hoogst persoonlijk de
brug inzegenen; in uniform uiteraard. Een
nieuwe verbinding, de oostkant ongerept, de
nieuwe Hofwijk zat nog in het tekenpotlood en
over de brug kon je links of rechtsaf de
Westzijde in. De doorstroming via de Vincent
van Goghweg, voorheen de J.A.Laanweg,
kwam pas in 1959 tot stand. Tot die tijd bleef
de Frans Halsstraat de belangrijkste
doorgangsroute naar de provinciale weg.

Een grote opknapbeurt vond plaats midden
jaren zestig, toen het wegdek werd verbreed,
met afzonderlijke fietspaden en verhoogde
voetpaden.




Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (55)

De vier wieken.

De voormalige kleuterschool, in de Koning
Wiliamstraat, bestaat nu uit wooneenheden.

Het pand is rond 1931 gebouwd als
Frobelschool, genoemd naar de Duits
opvoedkundige Friederich Frobel. Een

instituut voor kinderen jonger dan zes jaar,
die hij bezig hield met zelfbedachte werkjes.
De school had twee lokalen en een pleintje.
Het gebouw hoorde bij de openbare
Leeghwaterschool. Omdat de straat met de
school in een molenwijk stond was de Vier
Wieken een toepasselijke naam. In 1976 was
er een relinie vanwege het 45 jarig bestaan,
waar een toeloop oud leerlingen van vroeger
op afkwamen.

Oude foto's.

In de gang van de kleuterschool stonden de
mensen elkaar te verdringen, om maar niets
te missen van de oude foto’s die aan de
wand hingen. Er waren zelfs leerlingen bij
die in 1936 op school zaten. Er stonden
vlaggen op het schoolplein, de klassen
waren feestelijk versierd en een verlokkend
koud buffet. Dit was verzorgd leerlingen van
scholengemeenschap de
Terwijl voor de jubileumviering, de
gemeente nog 200 gulden subsidie gaf.
gulden subsidie gegeven.

Nieuwe vaart.

Velen hoopten dat juf Hempenius, die 33
jaar lang de hoofdleidster was, ook
aanwezig kon zijn. Maar ze was bang dat
de vele emoties haar te veel zouden
worden. Wel aanwezig was, mevrouw
Korver en Dil, die vertelden dat ze veel
van ‘Oma’ Hempenius hadden geleerd.

Er was volgens de oud leidsters veel
veranderd. “Het was vroeger gebruikelijk om
met Sinterklaas een gulden per kind te
reserveren voor snoep. Wij stelden voor om
de helft te gebruiken voor cadeautjes, dat
kon volgens juf Hempenius niet”. Ze zei:
“Dat kan niet, we doen het al vijf en twintig
jaar op deze manier”. “Dat is later wel
veranderd, want ze was eigenlijk wel lenig in
haar  bovenkamer<”vertelde = mevrouw
Everhard-Smit.

Er kwam door een noodlottige val een einde
aan de carriere van Hempenius. Toen ze
over een los matje struikelde, brak ze haar
heup. Dit was de aanleiding voor de
gemeente om het al meer dan dertig jaar
oude zeil te vervangen.

Mevrouw A. Groot-Valkoog was in 1936 zelf
leerling, kwekeling en later moeder van
leerling. Ze zegt: “Het materiaal was beperkt
en de lesssen streng klassikaal, toch ging ik
altijd met plezier naar school. Dat waas ook
de mening van vele oud leerlingen. Voor de
kinderen duurde het feest nog een week.
Een rondvaart en bezoek aan een
poppentheater.
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Kring 3 (tekst Koos)

'BRANDWEER

Heel vroeger was er geen brandweer. Als er
brand was moest ieder zelf maar zien dat hij
op tijd wegkwam. Om te blussen mocht je blij
zijn met hulp van de buren. Dan gingen de
leren emmers van hand tot hand. Vooral in
Zaandam waren veel houten huizen en was
het belangrijk om het bestrijden van vuur
beter te organiseren. Zo ontstonden diverse
brandweerposten, kringen genoemd, vaak in
de buurt van water. Ze werden al in 1850,
meestal bevolkt door vrijwilligers uit de
omgeving.

In de Oostzijde 127 stond kring 3, tussen het
pand van voormalig sloper Dresselhuis en
café Zaanzicht. Veel ondernemers uit de
wijk, 0.a Holleman, Kakes en Ko v/d Brink
waren paraat als er brand uit brak; door de
gebrekkige veiligheid gebeurde nog al eens.
De meeste van die brandweergarages zijn
gesloten bij de komst van een enorme
brandweerflat aan de rotonde. De mannen
van de vrijwillige brandweer hadden achter
in het pand, waar de motorspuit stond, een
gezellig onderkomen. Hier werd maandelijks
vol vuur over oude verhalen werd gesproken.
Inmiddels is ook dit pand verkocht. Maar
gelukkig hebben de tien oud vrijwillige
brandweerlieden, van de voormalige post,
een ander ruimte gekregen. En dat is heel
toepasselijk in de nieuwe brandweer garage
bij de rotonde. Toen deze post werd
opgeheven zuchtte de 73 jarige toenmalige
voorzitter Piet Hermanides: “We benne in de
rouw”. Dat was heldere taal van deze oude
vrijwilliger, van de brandweervereniging
kring 3, uit de Oostzijde in Zaandam.

Hun gezellig onderkomen en is door de
gemeente verkocht aan buurman café
Zaanzicht, die het gaat gebruiken voor opslag
en als garage. Maar

de motorspuit met de dikke zuigslang, de
Mallemiering genoemd, werd van de hand
gedaan.

Kring 3 is als actieve brandweer in 2010
jammer genoeg al opgeheven, vertellen
oudgedienden Hans Huitema en Hennie van
Oostveen. Er waren te weinig vrijwilligers
over. ,,Vroeger had je hier aan de Oostzijde
arbeiders uit de fabrieken en middenstanders.
Veel van hen bij de brandweer, maar ja die
zijn er niet meer.”” Kring 3 is een speciaal
"cluppie’, aldus Huitema, heel fanatiek. Ook
bij wedstrijden. En dan werd er ook wel eens
gescholden. Maar dan moest je weer aan de
slang. Daarna was het zo weer bijgelegd.”
Kring 3 bestond al heel lang. Toen in 1881
de magere brug werd gebouwd, kon men
zelfs tot in de Westzijde hulp bieden.

Oud ondernemer uit de buurt Harm Danser
(78), op de foto derde van links is het oudste
lid. “Ik zit er al zestig jaar bij. Toen was ik
zeventien — eerst als aspirant. Ik heb de brand
in de pakhuizen Zaans Veem in 1954 nog
meegemaakt. Drie weken blussen; zes uur
op, zes uur af.”’




